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Welkom door Ouderling van Dienst
VOORBEREIDING
Stilte

Votum

V: Onze hulp is de naam van de Eeuwige
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
God zij ons genadig en zegene ons

HIJ DOE ZIJN AANGEZICHT OVER ONS
LICHTEN

>< 2

Lied: psalm67,1en3

God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde

elk uw weg aanvaarde

en tot U zich wend’,

zo dat allerwegen

ieder volk de zegen

van uw heil erkent.

De aarde heeft de vrucht gegeven,

die door de hemel werd verwekt,

en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand heeft uitgestrekt.
God is ons genegen,

onze God geeft zegen,

Hij die alles geeft,

Hij zal zijn geprezen,

Hem zal alles vrezen

wat op aarde leeft.



Kyriégebed

Lied: psalm 118, 10
De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.

Nu worde ‘'t offer onzer vreugde

op zijn altaren aangericht.

Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,

0 God, U roemen wijd en zijd.

Laat aller lof ten hemel rijzen:

Gods liefde duurt in eeuwigheid.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij opening van het Woord
Lezing uit de Tora:  Exodus 12, 1.15-20

Lied: 1014:1,2en3
Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere viam,
behoed haar voor gevaren.

Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;

wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;

kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.



Lezing uit het evangelie Johannes 13, 1-15

Lied: (melodie: lied 653 — U kennen, uit en tot U leven)
Wie net als Jezus knecht wil worden

en zo de minste durft te zijn,

zal mensen op hun voeten zetten

en zo bevrijdend bezig zijn.

God wijst ons nieuwe wegen aan

om met elkaar op weg te gaan.

Verkondiging

Lied: 970:1,2en4

Vlammen zijn er vele, één is het licht,
licht van Jezus Christus,

vlammen zijn er vele, één is het licht,
wij zijn één in Christus.

Ranken zijn er vele, één is de stam,
wijnstok van het leven,

ranken zijn er vele, één is de stam,
wij zijn één in Christus.

Velen mogen dienen als onze Heer,
Hij wast onze voeten,

velen mogen dienen als onze Heer,
wij zijn één in Christus.

DIENST VAN DE TAFEL

Mededeling door Ouderling van Dienst

Inzameling van gaven - Avondmaalscollecte



Inleiding op het Heilig Avondmaal

Tafellied: Het brood dat ons voor ogen staat
(lied 389, melodie EB 290)

Het brood dat ons voor ogen staat
en zich geduldig breken laat,

is uw gedaante, lieve Heer,

Gij daalt als manna in ons neer.

De beker die de ronde doet,

het is de omloop van uw bloed,
het spreekt van een geheimenis,
uw hartslag die ons leven is.

Uw bloed, het raakt de lippen aan,
de deurposten van ons bestaan,
de dood gaat aan ons hart voorbij,
o Lam van God, U loven wij.

Gij die een broodhuis voor ons Zijt,
een wijngaard die het hart verblijdt,
Heer Jezus, die ons drenkt en voedt,

Gijzelf zijt onze overvloed.

Tafelgebed met inzettingswoorden
Onze Vader

Nodiging en Delen van Brood en Wijn

Gebed



Slotlied: (melodie: lied 590)
Een beker vol

van vreugdewijn

heeft Hij met ons gedronken.

Bitt’re kelk vol eenzaamheid

hebben wij Hem geschonken.

Tot aan het ein-

de van de tijd

zal ik zijn wachtwoord horen:
Waakt en bidt! Dan raak ik nooit
aan de nacht verloren.

ZENDING EN ZEGEN

Voorganger: Inons hart en in ons huis

Allen: DE ZEGEN VAN GOD
Voorganger: In ons komen en in ons gaan
Allen: DE VREDE VAN GOD
Voorganger: In ons leven, op onze zoektocht
Allen: DE LIEFDE VAN GOD

(gsezongen) Amen  (431c)



